
 Geboren worden om te leven
 leven om dan dood te gaan
 korte of lange levensbaan
 hopend op een eeuwig voortbestaan
 is ijdel en soms waan.
 Beleef het leven
 genieten en veel geven
 moedig zijn in droefheid
 blij zijn in blijmoedigheid
 en uiteindelijk
 afscheid nemen in tevredenheid.
                                                                          SvW 

Na een welbesteed leven, gekenmerkt door goedheid en hartelijkheid, is onverwacht van 
ons heengegaan, mijn man en ‘oos pap’

mr. drs. Harry Piereij
echtgenoot van 

Sybil Piereij - Hamers
 Geleen, 5 april 1931
† Weert, 18 april 2014

Officier in de Orde van Oranje - Nassau
Oud-rector van het Bisschoppelijk College te Weert

 Weert,  Sybil Piereij - Hamers
 Amsterdam,  Bert Piereij
 Heeze,  Carin en Frans van den Broek - Piereij
  
  Familie Piereij
  Familie Hamers

Tooroplaan 11, 6006 PK  Weert

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Harry op donderdag 24 april van 19.30 uur tot 
20.15 uur in het Uitvaartcentrum, Boerhaavestraat 28 te Weert. 

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 25 april om 13.30 uur in de 
Dekenale Sint Martinuskerk aan de Markt te Weert, waarna we om 15.30 uur afscheid 
nemen van Harry in de aula van Crematorium Midden - Limburg, Kasteelweg 10 te 
Baexem.

Voor aanvang van beide diensten is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren (dit kan ook 
via www.geuns.nl).

Wij waarderen bloemen maar als alternatief kunt u een donatie doen aan het  
Toon Hermanshuis te Weert. De collectebus hiervoor bestemd treft u aan bij het 
condoleanceregister.

Indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, gelieve dan dit familiebericht als 
zodanig te beschouwen.
Geuns Uitvaartbegeleiding (0495) 549 630


