
 
 
 
 

Ontvangst zaterdag 3 september 
 
Door een verkeerde wegwijzer op het mobiel (stond op auto!), hebben wij de andere moeten 
laten wachten. Met behulp van datzelfde mobieltje heeft Roelof ons toch naar het 
bovenstaande adres weten te loodsen. Daar treffen we de anderen; gelukkig hebben zij al  
koffie gehad!.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fedde Zwanenburg – Roelof Veld   Wiesje Veld             Nel Dost                Ellen v.d. 
 Harry Dost.                     Marian  
                Zwanenberg 
Denk je iedereen op de foto gezet te hebben, maar mis ik Riet van der Enden!? En de (te) 
laatkomers. 
Dan iets over de organisatie, waar ik Riet nu maar als eerste zal opnoemen. Zij heeft samen 
met Ellen en de gastvrouw Wiesje en Roelof hierbij geholpen. Wat zij precies gedaan 
hebben, dat weet ik niet, maar de twee dagen zijn prima in elkaar gezet! Dan ben ik de 
verrassing van het weekend nog vergeten: Wiesje en Roelof hebben de familie opgetrommeld 
om er een waar feestje van te maken! Daarover later meer! Alhoewel, het begint direct al 
met de hulp van dochter Renate en haar dochter Kate! Renate verzorgt ons met koffie en 
Kate heeft zelfs gebak voor ons gemaakt: monchoutaart! Daar verdient ze groot applaus 
voor van ons!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Een glunderende moeder Renate valt bijna van de foto! Ik weet niet meer de  
  exacte tijd, maar rond de klok van half twaalf worden de fietsen in gereedheid  
  gebracht en vertrekken we naar ??? Roelof heeft duidelijk zin om een nieuw  
  record te laten aantekenen, maar dat pikken wij niet. Als hij dan ook een 
groot landhuis zomaar voorbij fietst, keert de groep om; zij willen wat zien! Wat is dat dan 
voor een huis? De borden voor het landgoed dat erbij hoort, vertellen ons dat het Kasteel 
Groot Hoenlo is. Wat ik nog vergeten ben te schrijven is dat we geweldig warm weer 
hebben. Dat is al te zien op de foto’s rond de koffietafel, waar iedereen probeert onder de  

 
parasol een plekje te vinden. Het zal boven de 30 graden worden vandaag! Dan wat 
gegevens over de daar aanwezige informatie:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We grijpen de kans aan om de groep op de foto te zetten. Helaas is er geen voorbijganger te 
signaleren en zal niet de volledige groep te zien zijn. Ook Roelof niet, die niet 100 meter is 
mee teruggefietst! Dank aan Harry, die de foto heeft genomen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan natuurlijk het kasteel nog eens in volle glorie. Wel een kapotte klok; het is geen 14.50! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dat Harry niet op de foto staat, maak ik nu goed! 
Hij staat hier bij een kanon op een bunker, dat een 
onderdeel uitmaakt van de IJssellinie! Een stukje 
verderop bereiken we de IJsseldijk en geeft Roelof 
uitleg. Een kwartiertje verderop kunnen we het 
zelf nog eens nalezen. 

  ←  Vanaf het pad of van dichtbij ↑ 
 
We zijn dan niet ver verwijderd van 
onze eerste rustpauze. Het is een zeer 
verrassende plaats,die we met een nog 
grotere verbazing ontwaren! 
Midden in de natuur, dus alleen 
weilanden, akkers en bossen, staat 
daar ineens een tafel met banken!De 
tafel staat vol met allerlei soorten 
drinken, bananen en koeken! 

Dat is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen! Bij die tafel horen de dochters 
Renate en Ellen en hun kinderen Kate en Thijn!Zij verrassen ons op een geweldige manier! 



Omdat de zon zo krachtig schijnt, verplaatsen we de banken naar de schaduw! 
 
Even later grijpen we deze kans aan 
om de hele fietsgroep te fotograferen, 
nu er mensen te over zijn om af te 
drukken! Het wordt een hele serie, 
maar hier slechts één voorbeeld! 
Jammer, dat het licht/donker effect 
te groot is!   ↓ Renate  en ↓ Ellen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fri – Harry – Roelof – Fedde 
     Anneloes – Ellen – Wiesje – Marian – Nel 
                                   Riet 
Na een kwartiertje wordt alles weer opgeborgen in de auto waar alles uit kwam! 

Onderweg naar het lunchadres, wijst 
Roelof ons op deze bouwplaats. ,,Weet je 
wat hier vroeger stond? De Schaatsbaan!’ 



Voor half twee heeft de groep zich een plekje verworven bij ,,Café cuisine St. Maxime’’. Was 
afgesproken werk van de organisatie hoor! Anders waren deze plaatsen allemaal bezet 
geweest! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Met een goed gevulde maag gaan we onder begeleiding van Ellen, Deventer in. Roelof offert 
zich op om te blijven en op ↓ onze spullen te passen.  

We zitten bij de Lebuinustoren en daar is 
dan ook de start. We bezoeken de kerk niet 
en beklimmen ook de toren niet! Zouden 
220 treden omhoog moeten! Deze toren 
verving in 1459 een toren met vier spitsen! 

Over dit mooie Landshuis 
twee keer informatie: in 
braille en gewone tekst! Het 
hoort dus bij het bijzondere 
stadhuis dat zich links hier-
van bevindt. Het is voorzien 
van talloze vingerafdrukken! 
Passend bij het stadhuis, 
treffen we ook het eerste 
artikel van onze grondwet 
aan. 



 
 
 
 
 

We wandelen langs de Proosdij kapittel Lebuinis ( De Engelse priester die in768 hier naar 
toekwam om de Saksen te bekeren!) en gaan de Jordenshof in. Het laatst overgebleven hofje 

van Deventer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We lopen als ganzen achter Ellen aan en bekijken zo de binnenstad, die ons toestraalt! 

 
Zo komen we verrassender wijs bij het 
Penninckhuisje aan, omdat we onder een 
boog doorlopen! En wat blijkt: het is heel 
toevallig vandaag open. Dus wij met z’n 
allen naar binnen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We moeten dus onder het poortje door en daar bevindt zich dan het Penninckhuis!? We 
weten niet wat we daar van moeten vinden! Een bank? Dit dus niet! 
 
 
 
 



Maar wij staan niet aan de voorkant! Dus 
wat is het dan wel? 
Dat staat in de volgende tekst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gezien het schema dat de organisatie voor ogen heeft, mogen we een uurtje wegblijven. Dus 
lopen we al weer terug richting Roelof.  

Zo komen we nog langs het koekhuis, waar 
binnen natuurlijk ook nog even een (koek-) 
blik geworpen diende te worden! 
Ellen testte eerst nog even de VVV ligstoel 
uit! Maar komt toch binnen neuzen! 

Binnen 
komen we 
erachter 
dat zij al 
sinds 1889 
gediplo-
meerde 
koekenbak
kers zijn! 
 
 
 



We komen bij de Waag en daar loopt de tentoonstelling ‘’Het verraad van Deventer’’. Dat 
speelt zich af in het beruchte rampjaar 1672! 

 
 
 



We moeten nu echt doorlopen en zo af en toe wordt er iets moois op de plaat gezet! 
↓ Polstraat met De twee bokken. En op Polstraat 13 dit huis 

met apart bovenlicht! 

                           ↓ het bovenlicht 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de Polstraat zien we de kerktoren al! Riet bekijkt aandachtig de tekst op nr. 14. 

Met een wijze les boven de deur geschreven! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dan komen we nog één apart gebouw tegen dat de moeite zeker waard is om te noemen: het 
Wanthuis Want is laken: zie uitleg hieronder! Het staat naast het Landshuis waarmee de  
rondleiding begon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We stappen weer op de fiets en maken een tocht om Deventer heen. De ene brug over en 
langs de volgende brug weer terug. Aan de overkant van de IJssel maken we een groepsfoto, 
die Marian afdrukt met het toestel van Nel! Hier de foto-impressie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de verte de brug, waar we straks over terug keren. Maar dan hebben we eerst nog de 
groepsfoto, met de Lebuinestoren op de achtergrond! Marian maakt de foto dichtbij gedicht! 
De IJssel     ze mag weer vrijuit ademen 
      ze wentelt zich om en om in zichzelf 
We hebben haar taille losgemaakt  de breedste schepen kan ze dragen (enz.) 



Anneloes – Harry – Roelof – Nel – Ellen – Riet – Wiesje – Fedde - Fri 
 Zie ↓ Marian en het gedicht in de straat!   ↓ Het gedicht helemaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nu zijn we zeventig minuten verder en kijken we naar de brug, die we al overgestoken zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat is, zeg maar, half vijf. We fietsen dan door naar het huis waar we gestart zijn en 
nemen daar afscheid van Fedde en Marian, die nog verplichtingen elders hebben. Zij vinden 
het wel heel jammer! Volgend jaar beter? Hopelijk! Het was gezellig met jullie erbij! 
Dan in het plaatsje Diepenveen het dinertje. We kunnen er lopend naar toe, maar Harry en 
Nel kunnen morgen ook niet en nemen de fietsen op de auto mee. Anneloes en Fri moeten na 
het diner op de fiets door naar het verblijfadres in Welsum! Dus ook zij nemende fiets! 
Ik kan nu maar het beste afsluiten met te zeggen, dat het heerlijk gesmaakt heeft. Er toch 
nog veel gepraat is en ik heel blij ben met het boekwerkje van Harry! Hij promoot daarin de 
sport op een wijze, die mij al jaren op het lijf geschreven is> Harry nogmaals bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezelligheid kent geen tijd, wordt gezegd. En dat geldt ook hier! Maar …… het begint al 
donker te worden en Anneloes wil, terecht, nu wegwezen! Met goede fietsverlichting komen 
we na negen uur op onze kamers aan en hebben er dan 71 km opzitten! 
 

zondag 4 september  
 
Hebben we gisteren afscheid moeten nemen van een heel kwartet, nu komt Hugo Tijsmans 
onze gelederen versterken! 
Deze dag zal niet minder memorabel verlopen als de zaterdag, maar  …….. wel duidelijk 
minder om over te vertellen! Hoezo? Vandaag staat er fietsen op het programma en dat 
gebeurt dan ook bijna alleen maar! Dat klinkt misschien wat minnetjes, maar dat was het 
niet! Ook vandaag weer een zonovergoten dag! Nou, wat is er dan heerlijker als onder 
prachtige majestueuze bomenlanen te mogen pedaleren! Niets toch! We volgen ook een 
kilometers lange vaart en fietsen dan wel in de zon! Daar heeft de organisatie rekening mee 
gehouden. We stoppen bij een picknicktafel en doen ons te goed aan vocht! Roelof heeft 
weer haast en even later (een kwartiertje!) blijkt waarom! De familie Veld heeft weer iets 
georganiseerd met hun dochters! Die hebben een uitgebreide dis midden in het bos voor ons 
klaarstaan! Niet te geloven! Alles is hier in bos Kranenkamp aanwezig! Ik kan het proberen 
op te sommen, maar beter is het om met eigen ogen te aanschouwen! Dit wordt dan de 
afsluitende lunch. Nee, met hoofdletters graag L U N C H ! Eerst de tussenstop! 
 
 
 
 
 



Volgens mij hebben Wiesje en Roelof hier ↑contact gezocht met Renate en Ellen!? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renate en Ellen zijn constant voor ons in de weer! 
Als afsluiter de smullende groep! 

 
 
 
 
 
 


